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Vanmiddag een fijne middag gehad in huize Nicolaas.
We werden ontvangen met n kopje koffie en n praatje met elkaar.
De opkomst van ons koor was geweldig en om 3 uur gingen we van start.
Het restaurant was druk bezet en zo te zien vond iedereen het gezellig
En wij ook, na de pauze waarin we onze kelen konden smeren gingen we weer verder.
Er werd meegezongen en geklapt, de mensen werden moe en we eindigden met
de Amsterdamse hitmedley.
Het is altijd n heel leuk optreden voor de mensen, hele blije gezichten en daar doen we het voor en we genieten er zelf ook enorm van, al met al n geslaagde middag.
Ineke Noordeloos
